
3.	 Hoofdstuk 114: De mensen - Sūrah An Nās 

Ik leer de betekenis van Hoofdstuk 114: de mensen.
Ik leer hoe ik mij kan beschermen tegen slechte 
invloeden.

Allāh  zegt in dit Hoofdstuk, aan de Profeet  om aan de 
mensen te vertellen dat ze: 

1.	 Toevlucht moeten zoeken bij Allāh .
2.	 De Koning van de mensen.
3.	 De God van de mensen.
4.	 om ons te beschermen tegen het slechte van de fluisteraar die
5 en 6.	 in de harten van de mensen fluistert, onder de jinn en de 
mensen.

Hoofdstuk 114 is het laatste Hoofdstuk van de Koran.
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Ik oefen de betekenis van Hoofdstuk 114: de mensen.
Ik oefen hoe ik mij kan beschermen tegen slechte 
invloeden.

			   Bespreek wat hier gebeurt.
			   Wie fluistert slechte zaken in?
			   Wat zou jij doen? Herken je dit?

			   Hoe kan dit beter? Wat zou jij doen in deze situatie?
			   Gebruik je probleemoplosser.
			   Speel verschillende mogelijkheden na. 

Leon valt 
best mee.

Kijk die twee, ze
zijn weer iets aan 

het af spreken.

Gaan we straks 
voetballen? Maar 

Nora en Olivia mogen 
niet meespelen. 

Ik vind het wel leuk om met 
Nora en Olivia te voetballen. Zij 
trainen in een club en dankzij 

hen verliezen we nooit. 
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