Lesbrief: De smeekbede

(Naar aanleiding van de aardbevingen in Turkije en Syrié)
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De smeekbede

De smeekbede (du’a) is een gesprek tussen de gelovige en de Almachtige %. Een
gelovige die smeekt, voelt zich verbonden met de overtuiging dat Allah # zijn stem
hoort en dat antwoord zal gegeven worden op zijn verzoek.

Met het hart en de ziel overtuigd zijn dat Allah % jouw smeekbede op de beste
manier zal verhoren, is een cruciaal moment op de weg naar de vervulling van je
verzoeken. De aanwezigheid van het hart tijdens een smeekbede is van
onschatbare waarde. Het is een essentiéle factor die de diepte en de betekenis
van de smeekbede versterkt. Hierover sprak onze Edele Meester £, die zijn
nachten en dagen doorbracht in gebeden en smeekbeden, het volgende:

“Smeek Allah terwijl jullie overtuigd zijn van de beantwoording. En weet, waarlijk
dat Allah een smeekbede vanuit het hart van een achteloze, onachtzame niet
beantwoordt.” [at Tirmidhi: nr. 3479 ]

De smeekbede aan Allah # is een plechtige aanbidding die de waardering van de
Almachtige % versterkt. Volgens een overlevering (hadith) leren we hoe wezenlijk
en schitterend de smeekbede is:

"Bij Allah, niets is meer waardevol dan een oprechte smeekbede." [t Tirmidhi: nr. 3370]
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Een prachtig voorbeeld van een Profetische smeekbede
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Shaddad lbn Aws — Allah % s tevreden met hem — zei dat Profeet 2 zei:

“De meest uitmuntende manier om vergeving te vragen, is dat je zegt:

“O Allah, U bent mijn Heer en er is geen (ware) aanbedene dan U. U hebt mij
geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik houd me aan het verbond dat ik met U ben
aangegaan en aan Uw belofte, in de mate van mijn mogelijkheden. |k zoek mijn
toeviucht bij U tegen het slechte dat ik heb gedaan. Ik erken volledig de gunsten
die U mij hebt geschonken en ik erken mijn zonden. Vergeef (en bedek) me, want
er is waarlijk niemand die mijn zonden kan vergeven behalve U.

Hij zei:

“Wie dit met overtuiging overdag zegt en die dag sterft, behoort tot de
Paradijsbewoners. En wie dit met overtuiging ‘s avonds zegt en die avond sterft,
behoort tot de Paradijsbewoners.”




De beleefdheidsregels inzake de smeekbeden

Imam Muhammad lbn Muhammad Ibn Muhammad Ibn °All Ibn YUsuf, bekend
onder de naam van lbn al Jazarm (833 H./1429 na Christus), heeft in zijn
verzameling een aantal verfijnde regels opgetekend betreffende de smeekbeden.

- oprechtheid jegens Allah %,

- een vrome daad laten voorafgaan en
deze vermelden (in de smeekbede) in
een benarde situatie,

- zich reinigen en ritueel zuiveren,

- de kleine rituele wassing,

- zich richten naar de Ka°bah,

- Allah # prijzen aan het begin en het
einde van de smeekbede,

- z0 ook de zegengebeden uitspreken
over de Profeet # |

- het heffen van beide handen,

- welgemanierdheid en vrees,

zich onderdanig opstellen in

combinatie met nederigheid,



- de smekeling vraagt Allah # bij Zijn
schone namen en Zijn verheven
eigenschappen,

- het dempen van de stem,

- zonde erkennen,

- de authentieke, profetische
smeekbeden uitkiezen,

- hij vraagt met vastberadenheid,

hij herhaalt zijn smeekbede,

drievoudig,

- hij volhardt in zijn smeekbede,

hij beperkt zich niet tot zichzelf (in zijn
smeekbede),

- hij vraagt werkelijk om al zijn
behoeftes te vervullen,

- het zeggen van ‘amin’ ( = O Allah,
verhoor mijn smeekbede ) zowel door
de smekeling als door de luisteraar,

- het wrijven over zijn gezicht met zijn
beide handen na het beéindigen (van

de smeekbede),




De aardbeving in Turkije en Syrié

Op de zesde dag van februari was de wereld getuige van een verwoestende
aardbeving in Turkije en Syrié. Het aantal doden is gestegen tot meer dan 40.000
mensen, terwijl het aantal gewonden en slachtoffers nog steeds oploopt tot ver
boven de honderdduizend. Duizenden huizen zijn vernietigd en het weer is kil.
Ondanks deze uiterst moeilike omstandigheden blijven de reddingswerkers
vastberaden om de overlevenden te redden uit de puinhopen. Vele mensen
hebben hun geliefden verloren en deze verdriet is ongrijpbaar. De wegen zijn
verwoest en de schade is groot, waardoor het moeilijk is om mensen te helpen.

De mensen in Turkije en in Syrié hebben onze steun nodig. We moeten niet
onderschatten hoe krachtig een smeekbede uit het hart kan zijn. Laten we als één
lichaam optreden en de mensen die lijden en in nood verkeren, bijstaan met onze
oprechte smeekbeden.




