


Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 

geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige 

andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

© Uitgeverij Plataan
info@uitgeverijplataan.be
www.uitgeverijplataan.be

Sehetis Bilican
Wereldkind 2 Leerwerkboek

Antwerpen, Uitgeverij Plataan, 2020.

D/2019/14.658/13
ISBN: 9789463883696
NUR: 719 

Inhoudelijke revisie: 
Khadija-Ann De Bruyne, Nayyeera-Evelyne Van Landeghem, Mustafa Burak

Omslagontwerp & vormgeving: 
Sevil Akirmak



voorblad

plak hier je foto of teken jezelf

mijn naam is ……………………………………. .    

ik ben																								                         jaar.

mijn leerkracht van islam is
een en heet …………………… .

  mijn lievelingsdier is een:                                                                       
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we luisteren naar elkaar.

we helpen elkaar. 

we ruimen alles netjes op.

we zijn één grote familie.

we dragen zorg voor het materiaal.

iedereen is welkom in onze klas.

we tonen respect voor elkaar. 

ik doe mijn best in de klas.

als ik iets wil zeggen, steek ik mijn 
vinger op.

we zijn altijd beleefd en aardig
voor elkaar. 
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schrijven oefening maken

kleurenluisteren opzeggen

	 “Elke leerling is uniek, elke leerling is anders, elke 
leerling is een ster en schittert op z’n eigen manier.”
	 Er is geen boek dat voldoet aan alle eisen. Wetende 
dat dit boek ook niet aan alle eisen en behoeften zal 
voldoen, zijn we toch gelukkig en enorm tevreden om dit 
werkboek te mogen voorstellen. We willen hiermee onze 
nederige bijdrage leveren. 
	 Graag willen we meedelen dat we zeer zeker en 
zelfs graag openstaan voor alle positieve kritiek om 
de kwaliteit van onze leerwerboeken te verbeteren, 
zodoende bereiken we wat ons vak Islam waardig is. 
	 Bij deze willen we ons ook verontschuldigen voor de 
eventuele fouten die onbewust gemaakt zouden zijn. We 
willen aan allen onze dank betuigen die in het verleden 
het initiatief hebben genomen en mee geholpen hebben 
bij het opstellen van lesmateriaal. Deze zijn tevens voor 
ons een bron van inspiratie geweest.

Bilican Sehetis

voorwoordvoorwoord

5



1.	 mijn god is Allah. 															              9 - 38 

2.	 mijn godsdienst is de islam.	  								        39 - 50

3.	 mooie woorden en daden.										        

	 1.		 we werken en spelen samen. 	 					     51 - 55

	 2.	 aan tafel.		 															               56 - 58

	 3.	 islamitische uitdrukkingen.								       59 - 64

	 4.	 groeten in de islam.											           65 - 69

	 5.	 mijn vrienden hebben ook een geloof.		  70 - 74

4.	 de moskee. 																	                 75 - 84

5.	 de profeet mohammed								         			      85 - 96

	 (moge Allah hem prijzen bij de engelen).	

6.	 de koran.																			                  97 - 108

7. 	 de vijf zuilen van de islam.									            109 - 136
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doe°a voor het begin van elke les.

rabbie zidnie °ilman
warzoeq nie fahman.

“o Allah, geef mij meer kennis
en help mij om alles beter te begrijpen.”

gebedgebed
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hoofdstuk

9





A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 
A  A  A  A  A  A  A  A  A  A 

Allah   Allah   Allah   Allah 
Allah   Allah   Allah   Allah 
Allah   Allah   Allah   Allah 
Allah   Allah   Allah   Allah 
Allah   Allah   Allah   Allah 

de naam van mijn god is Allah.
maak groepjes van 5.

Allah is de maker van de sterren en de wereld.
maak groepjes van 4.

luister naar het verhaal.
“het leven door een roze bril.”

ik ben noor.
ik ben 6 jaar.
ik draag een bril.
niet zomaar een bril,
maar een bril met roze glazen.
met mijn bril zie ik het leven mooi.
ik kijk omhoog.
Allah is het licht van hemel en aarde.
Allah is ‘noor’, net als mijn naam.

AllahAllah
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luister goed.

heel, heel lang geleden
bestond de wereld niet.

de mensen, de dieren, de zon en de maan
waren er ook niet.

weet je wie er wel was?
weet je wie er altijd heeft bestaan?

weet je wie er nooit een einde zal hebben?
weet je wie de schepper is van dit alles?

Allah!

AllahAllah
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AllahAllah

AllahAllah

AllahAllah

AllahAllah

AllahAllah

AllahAllah

gebruik je kleurtjes en maak er iets moois van.

Allah Allah

gebruik je pen/potlood en blijf op de lijn.

AllahAllah
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Allah is de schepper van de zon en de hemel.
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Allah Allah Allah Allah

schrijf over.

luister goed.

moslims geloven in 1 god.
Allah is de naam van mijn god.

ik geloof in Allah.
sommige van mijn vrienden

hebben een andere naam
voor Allah.

ik hou van mijn vrienden.
ik speel en leer met mijn vrienden.

dank u Allah voor mijn vrienden.

AllahAllah
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schrijf over.

Allah is 11 .Allah is 11 .

Allah is groot .Allah is groot .

lees in koor.

Allah was er altijd.
Allah zal altijd blijven bestaan.

Allah wordt niet oud en gaat niet dood.

Allah is niet zoals wij.
Allah lijkt niet op een mens.

Allah lijkt niet op een dier.
Allah lijkt op niets of niemand.

AllahAllah
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er is geen andere god dan Allah.

is er andere geen Allah dan god.

trek lijntjes en kleur de vakjes.

betekenis:
“er is geen andere god dan Allah.” 

la

la

li

le

la

ilaha

ile

ala

ilaha

ilaha

illallah

lal

illallah

illallah

Allah

kalima tawhied:

kleur de juiste vakjes.
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l i sa r gh e d n o

Allah is 1.
hij is mijn god.
hij is onze god.
hij maakt een vis.
hij maakt de maan.
hij maakt een roos.
hij is de maker van alles.
laa ilaa ha, illAllah.
er is geen god dan Allah.

kijk naar de plaatjes en vul de letters in.

ik leer en oefen kalima tawhied.

AllahAllah
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. . .

. . .

roos
vis

maan
zon geit

kip
maan

  zon

lees in koor.

Allah houdt van ons.
hij heeft deze mooie wereld gemaakt.

kijk eens hoe mooi de wereld is.
kijk naar de lucht.
kijk naar de zon.

kijk naar de bomen.
kijk naar de dieren.

kijk naar de mensen.

wat zie jij nog? vertel het aan de juf of meester.

wat vind jij heel mooi op deze wereld?

AllahAllah
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kijk eens hoe mooi de                      is.

kijk naar de

kijk naar de

kijk naar de

kijk naar de

kijk naar de

luister goed.

Allah houdt van ons.
hij heeft deze mooie wereld gemaakt.

AllahAllah
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Allah heeft alles mooi gemaakt.
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de naam van mijn god is Allah.
geef deze een mooie kleur.
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luister goed.

Allah heeft de hemelen en de aarde in
6 dagen gemaakt.

voor Allah is het niet moeilijk.
hij heeft niets of niemand nodig.

Allah hoeft niet na te denken.
ook wordt hij niet moe.

Allah houdt van ons.

daarom heeft hij ons en deze                      mooi gemaakt.

hij heeft alles een mooie kleur gegeven.

AllahAllah
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geef elke naam een andere kleur.
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luister goed.

ik weet dat Allah van mij houdt.
Allah houdt van mensen

met goede manieren en daden.

ik wil Allah bedanken:
voor deze mooie wereld,

voor de dieren en planten,
voor mijn ouders en mijn familie,

voor mijn vrienden.

voor mijn ogen en oren,
voor mijn handen en tanden,

voor mijn benen en tenen,
voor mijn hele lichaam.

dank u, Allah!

AllahAllah
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wat heeft Allah gemaakt?
kleur groen of rood.
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wat heeft Allah gemaakt?
kleur groen of rood.

27


