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Omar Mukhtar: De Leeuw van de Woestijn en de Veerkracht van Libië 
 

 
Omar Al-Mukhtar (1861 - 1931), Portret van het Libische bankbiljet. 

 

“Stel je voor dat je een heldhaftige strijder bent, geboren in een klein dorpje 

genaamd Janzour, gelegen in het noordwesten van Libië, in het jaar 1862, toen 

het Ottomaanse rijk de regio regeerde. Je naam is Omar Mukhtar, en jouw 

verhaal is een bron van inspiratie voor jongeren zoals jij, tussen de leeftijd van 12 

en 15 jaar. Laat me je meenemen op een gedetailleerde reis door het 

buitengewone leven van deze opmerkelijke man.” 

 

Omar Mukhtar groeide op in een eenvoudig dorp, waar zijn leven draaide om de 

moskee en het onderwijzen van de Koran. Zijn toewijding aan Allāh en de Koran 

was bewonderenswaardig. Hij sliep slechts drie uur per nacht en kende de hele 

Koran uit zijn hoofd. Zijn nederigheid en religiositeit maakten hem tot een 

bijzondere persoon. Zelfs in moeilijke tijden bleef hij wekelijks de hele Koran 

lezen. 

Maar Omar Mukhtar was niet alleen een leraar; hij was ook een heldhaftige 

strijder. Hij verdiende zijn bijnaam, "De Leeuw van de Woestijn," nadat hij met 

vastberadenheid en een geweer een gevaarlijke leeuw had overwonnen tijdens 

zijn reis naar Soedan. Deze ontmoeting liet een blijvende indruk op hem achter 

en vormde zijn vastberadenheid. 
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 Het verhaal van Omar Mukhtar 

speelt zich af in een tijd waarin Libië 

bezet was door Italiaanse soldaten. In 

1911 vielen de Italianen Libië binnen, 

maar Omar gaf niet toe. Ondanks de 

wreedheden die de Italianen 

begingen, bleef hij vastberaden om 

zijn volk te beschermen. 

Omar Mukhtar gebruikte zijn 

uitgebreide kennis van de woestijn en 

guerrillatactieken om de Italiaanse 

troepen te bestrijden. Zijn strijd werd 

elke dag intenser, maar hij gaf niet 

op. Zelfs toen de Italianen vrouwen 

en kinderen gevangen namen om 

hem onder druk te zetten, bleef zijn 

geest ongebroken. 
 

De Italiaanse reactie op zijn verzet was meedogenloos. Ze legden kilometers 

prikkeldraad neer in de woestijn om hem in bedwang te houden, maar Omar en 

zijn volgelingen pasten zich aan en bleven vechten. 
 

In 1912 groeide Omar Mukhtar uit tot een nationale held 

en een inspiratiebron voor Libiërs, vooral de jeugd. Zijn 

boodschap was duidelijk: waarom zou Italië ons 

domineren terwijl we een onafhankelijke natie zijn? Hij 

begon jonge Libiërs in zijn leger te rekruteren en 

intensiveerde guerrillacampagnes tegen de Italiaanse 

koloniale troepen. Mukhtar, vertrouwd met het terrein 

en de atmosfeer van de woestijn door zijn dorpse 

opvoeding, gebruikte het als zijn meest effectieve 

wapen. Samen met zijn jonge volgelingen, pistolen over 

hun schouders, lanceerde hij verrassingsaanvallen op de 

Italianen vanuit ravijnen of palmbossen. 
 

De oorlog tussen de troepen van Mukhtar en de Italianen werd elke dag 

bloediger. Ze stonden tegenover een van de modernste legers ter wereld. Het 

was begin jaren '30, en de nieuwe dictator van Italië, Benito Mussolini, was 

vastbesloten om voorgoed een einde te maken aan het langdurige Libische 

conflict dat hij had geërfd van zijn voorgangers. 
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Meer dan 125.000 vrouwen en kinderen werden gevangengezet, waarvan 

tweederde stierf in de gevangenissen. Toch bleef de geest van Mukhtar 

ongebroken, en hij zette zijn felle verzet voort. 
 

 
 

“Het geloof bood Omar Mukhtar zowel kracht als onbevreesdheid. Wie het ware 

geloof ervaart, kan alle problemen en uitdagingen in de wereld aan.” 
 

Zijn guerrillatactieken verbaasden de Italiaanse troepen. Ze legden kilometers 

prikkeldraad neer, maar Mukhtar en zijn volgelingen pasten zich aan en bleven 

vechten. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de gevangenneming van 

vrouwen en kinderen, bleef Mukhtar standvastig. 
 

 Na twee decennia van 

onvermoeibare strijd werd 

Omar in 1931 

gevangengenomen en 

verwond door de Italianen. 

Maar zelfs toen hij 

geconfronteerd werd met de 

keuze om zich over te geven, 

weigerde hij en verkondigde 

dat hij ofwel als martelaar zou 

sterven of de overwinning zou behalen. Uiteindelijk werd hij opgehangen en 

vertrok naar zijn meest Geliefde, hij werd shahied, o Allāh wat een eer, wat een 

rang; met duizenden gevangenen en lokale leiders als getuigen. Hij werd 

martelaar, maar zijn nalatenschap leeft voort. 
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Omar Mukhtar symboliseerde moed en rechtvaardigheid. Zijn barmhartigheid 

reikte zelfs tot Italiaanse gevangenen. Hij was een toegewijde strijder voor 

gerechtigheid en weigerde ooit toe te geven. 

Vandaag de dag staat zijn beeltenis op het briefgeld van Libië en zijn er straten 

naar hem vernoemd in verschillende Arabische landen. Hij blijft een voorbeeld 

voor moslims in onderdrukte gebieden en herinnert ons eraan dat geloof en 

vastberadenheid tot overwinning kunnen leiden, zelfs in de 

moeilijkste tijden. Wil je meer weten over deze 

buitengewone held, dan kun je de film "Lion of the Desert" 

bekijken, die zijn laatste jaren tot leven brengt met 

geweldige acteurs zoals Anthony Quinn, Oliver Reed en 

Irene Papas.  Omar Mukhtar zal altijd een inspiratiebron 

zijn voor jongeren zoals jij, die geloven dat moed en 

vastberadenheid de wereld kunnen veranderen. 
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De overstroming die Libië heeft getroffen, herinnert ons aan de moeilijke tijden 

die het land heeft doorgemaakt en de veerkracht van het Libische volk, die 
doet denken aan de legendarische figuur Omar Mukhtar. 

 
Net zoals Omar Mukhtar eens onverzettelijk weerstand bood tegen de storm 

van zijn tijd, zien we nu de Libische gemeenschap standhouden in het 
aangezicht van een andere storm. Deze overstroming heeft levens geëist, 

gebouwen verwoest, en de dringende behoefte aan medische hulp vergroot.  
In deze donkere uren herinneren we ons de vastberadenheid van Omar 

Mukhtar en zijn vermogen om te volharden in het aangezicht van tegenspoed.  
 

Het Libische volk, net als deze legendarische held, zal ongetwijfeld de kracht 
vinden om deze uitdaging te overwinnen en samen te werken aan 

wederopbouw en herstel. 
 

Laten we onze gedachten en steun richten op de mensen die getroffen zijn 
door deze ramp en hopen dat ze de hulp en middelen krijgen die ze nodig 

hebben om deze moeilijke periode te boven te komen. 
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Reflectieopdrachten: 
 

Tawakkul (Vertrouwen op Allāh): 
 

Leg uit hoe tawakkul (vertrouwen op Allāh) kan helpen bij het omgaan met de 

gevolgen van natuurrampen. Hoe kun je je vertrouwen in Allāh versterken tijdens 

moeilijke tijden? 

 

Leerzame Lessen: 
 

Denk na over welke lessen we kunnen trekken uit natuurrampen zoals 

overstromingen. Hoe kunnen we deze gebeurtenissen gebruiken om onszelf 

spiritueel te versterken en onze relatie met Allāh te verdiepen? 

 

Zorg voor de Schepping: 
 

Overweeg de islamitische leer met betrekking tot het behoud van de natuurlijke 

wereld (het milieu). Hoe kunnen we als individuen en gemeenschappen bijdragen 

aan het beschermen van de schepping van Allāh? 

 

De Gemeenschap als Eenheid: 
 

Beschrijf hoe islamitische gemeenschappen in tijden van crisis kunnen 

samenwerken en elkaar ondersteunen. Wat zijn de islamitische waarden die deze 

eenheid bevorderen? 

 

Dankbaarheid en Shukr: 
 

Schrijf over het belang van dankbaarheid (shukr) in de islam, zelfs in moeilijke 

tijden. Hoe kunnen we dankbaar blijven voor de zegeningen van Allāh, ondanks 

de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd? 

 

Een Brief aan Omar Mukhtar: 
 

Schrijf een denkbeeldige brief aan Omar Mukhtar waarin je hem vragen stelt over 

zijn leven, zijn overtuigingen en zijn advies voor de huidige generatie moslims. 

Wat zou je van hem willen weten of bespreken? 
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